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Koningsdaq en Moederdag. 

Twee feestdagen die er aankomen. Allereerst op 27 april viert onze Ko-
ning Willem Alexander zijn verjaardag. Dit jaar gaat Zijne Majesteit de 
Koning met leden van het Koninklijk gezin en leden van de Koninklijke 
familie naar Emmen om dit te vieren. Wie heeft Koningsdag bedacht? In 
1885 is Koningsdag begonnen als prinsessedag. Op 31 augustus van dat 
jaar werd ter gelegenheid van de 5e verjaardag van Prinses Wilhelmina 
voor het eerst prinsessedag gevierd. Dit initiatief en voorloper van Ko-
ningsdag werd bedacht door de liberalen. Hoewel het feest nog niet be-
kend stond als Koningsdag werd er wel al oranje kleding gedragen. Oranje 
is namelijk de kleur van het Koninklijk Huis en het is dan ook een teken 
van loyaliteit en respect voor de Koninklijke familie. 

Moederdag, zondag 12 mei 2024. 
Moederdag is een feestdag die wordt gevierd ter ere van het moeder-

schap en de invloed die moeders hebben op de 
samenleving. In Nederland is Moederdag een dag 
om moeders eens extra te vertroetelen. Kleine 
kinderen knutselen op school een zelfgemaakt 
cadeautje. In korte gedichten vertellen ze hun 

moeder hoeveel ze van haar houden. Bloemen, chocolade, een lekker 
geurtje of een nieuw huishoudelijk apparaat zijn al jarenlang populaire 
cadeautjes. Vader en de kinderen ruimen op en wassen af. 
Een ontbijt op bed soms, Moederdag waait rond 1925 over uit de Vere-
nigde Staten. Daar werd in 1907 voor het eerst Moederdag gevierd.  
Het is een idee van Anna Jarvis, die de wens van haar moeder wilde ver-
vullen: een dag om het goede werk van moeders te herdenken!  
Haar grote inzet zorgde ervoor dat president Wilson in 1914 elke tweede 
zondag in mei voortaan tot Moederdag maakte, een nationale feestdag. 

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 

  

Jaargang 37 nr.  9 

Mededelingenblad 
Afd. Regio Rijnsburg  

mei 2024 



pagina 2 

Contactmiddag 8 mei 2024. 

Beste leden, woensdag 8 mei is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. 
Vanaf 14.30 uur bent u in de Voorhof weer van harte welkom. 
Deze middag kunt u horen en zien het verhaal over het leven van André 
van Duin. Wij maken een reis door zijn leven als komiek en zanger tot een 
serieuze presentator. Bestuursleden hebben een stukje van zijn leven op 
papier en scherm gezet. Wilt u een middag lachen of misschien alleen 
glimlachen, kom dan gezellig naar deze laatste middag van dit seizoen. 
Gasten zijn welkom. 

Aafke Ravensbergen. 

Verslag van de contactmiddag op 10 april 2024. 

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom in de Voor-
hof. In het bijzonder gastspreker Jan van der Ent uit Ouderkerk a/d IJssel, 
die zal vertellen over zijn fietstocht naar Oost-Europa. Vanuit de Bijbel 
noemt hij de Joden die in het verleden en ook nu terugkeren vanuit het 
noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde, in een 
grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. Vanwaar de zon opkomt 
zal ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal ik u bijeenbren-
gen. Sommigen moeten een grote reis maken en worden vaak geholpen 
door Christelijke organisaties. Dick gaat ons voor in gebed.  

Na de pauze met koffie/thee geeft Marieke door dat er nog 2 plaatsen vrij 
zijn voor de dagtocht naar Paleis ’t Loo. Iedereen graag met instapkaart 
op tijd bij de bus.  

Aansluitend krijgt Jan van der Ent het woord. Hij fietste zelfstandig deze 
rondreis door Oost-Europa in 2016. Op een gewone fiets reed hij totaal 
zo'n 6.500 km, met 25 kg bagage bij zich en ongeveer 80 - 100 km per 
dag. Hij sliep in een tentje maar ook soms in een hotelletje. Met een Po-
werPoint presentatie beleefden wij de reis. Via Noord Nederland naar de 
Oostzeekust en door richting de Russische grens. Naar de Wolfschans, het 
bunkercomplex van Hitler. Naar het zuiden met een bezoek aan Treblin-
ka, Krakau en Auschwitz. Via Slowakije /Hongarije en het Drau fietspad 
naar Zuid-Tirol.  
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Verder naar Zwitserland met een bezoek aan de watervallen van Schaff-
hausen. Via het Zwarte Woud, waar de grootste koekoeksklok te bekijken 
is naar de Rijn. Door Luxemburg en België weer naar huis. Onderweg 
maakte hij mooie foto’s van bezienswaardigheden. In Treblinka zijn 
900.000 Joden vermoord. Van het vernietigingskamp is niets meer over. 
We luisteren naar passende muziek: "Heer, heb medelijden met hen, gun 
hen de Eeuwige rust".  

Na de 2e pauze gaat de reis verder over de Grossglockner, een aantal Al-
penpassen zoals de Brennerpas en Gotthardpas. Heel zwaar, maar onge-
looflijk mooi. En niet te vergeten de vele haarspeldbochten. Via Vianden 
in Luxemburg naar Keizersveer over de oude Van Brienenoordbrug rich-
ting huis. Zijn vrouw fietste hem tegemoet. 11 weken was hij onderweg. 
Er is niets gebeurd, ook niet met zijn fiets. Hij heeft weer genoten van een 
ongelooflijk mooie reis met bijna altijd goed weer. Er staat geen nieuwe 
reis op de planning, maar een knie operatie, die al heel lang nodig is.  

Jan van der Ent wordt bedankt met een groot applaus en bloemen. Prijna 
Wessel sluit de middag af. Zij heeft een stukje van A.F.Troost, Een veilige 
haven. Het gaat over plannen voor een vakantie ver weg of dichtbij, of 
gewoon thuis. Als aanbeveling is een reisdoel een prachtige haven. Welke 
haven? De haven van het GEBED. De volgende contactmiddag is 8 mei 
2024. Dan hebben we een leuke middag met "André van Duin, door de 
jaren heen". Iedereen wel thuis. Bij de uitgang krijgen de vrijwilligers een 
potje narcissen voor hun inzet het afgelopen jaar. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Omzien naar elkaar. 

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vlet-
ter, Gerrit Kromhout en Prijna Wessel. 
Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, 
komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje 
koffie /thee. De PCOB is een organisatie voor de gemeen-
schap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit 
dankbare werk of als u een bezoekje wilt kunt u bellen naar Prijna Wessel 
- de Mooij, tel. 06 2259 0340. 

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar 
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Van de penningmeester. 

Collecte contactmiddag 10-04-2024: € 339,65. 
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 284,00. 

17-03-24 Gift voor hulp bij belasting   €  25,00  

18-03-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €  25,00  

22-03-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €  30,00  

26-03-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €  10,00  

27-03-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting (2x)  €  15,00  

27-03-24 Gift voor PCOB  €  79,00  

28-03-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €  10,00  

05-04-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €  20,00  

08-04-24 Gift voor PCOB  €  25,00  

08-04-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €  10,00  

12-04-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €  20,00  

12-04-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €  15,00  

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage. 
Kees van Delft, penningmeester. 

Dagtocht naar Het Loo in Apeldoorn - verslag. 

Lieve reisgenoten, 
Bram de Mooij was gelukkig al vroeg aanwezig met de touringcar van 
Brouwer Tours om ons te laten instappen, want we begonnen met een 
bui met hagel. Dat kon het humeur niet beïnvloeden, want iedereen had 
er zin in. Zoals Janneke zei: we hebben 60 zonnetjes in de bus. Met een 
volle bus zijn we op tijd vertrokken naar Apeldoorn. Je kunt niet alles re-

gelen. Dat bleek toen we in de file terecht-
kwamen. Dat heeft 45 minuten geduurd, dus 
maar even Het Loo gebeld, dat het gebak 
nog maar even in de koeling moest. Onder-
tussen konden we wel heerlijk naar de bol-
lenvelden kijken en de mooie Hollands luch-
ten. 

Ook hebben we onze voorzitter Dick Schoneveld toegezongen, omdat hij 
deze dag jarig was. Hij trakteerde ons en dat deed mij denken aan een 
schoolreisje. Heerlijk! 
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Eenmaal in het Het Loo, kregen we koffie met heerlijk gebak. Dat bakkie 
smaakte heerlijk. Met het personeel van Het Loo hebben we afgesproken 
dat de lunch ook later zou zijn, zodat we meer tijd in het Paleis hadden.  
Dat was ook wel nodig, want je kunt daar gerust een hele dag ronddwa-
len. Dat het personeel in de 17e eeuw de weg niet kwijtraakte, vind ik een 
wonder, want wij waren elkaar soms kwijt. Maar behulpzaam personeel 
bracht ons allemaal weer samen, zodat we naar de stal konden om de 
lunch te gebruiken. Na de lunch, die we afsloten met koffie of thee, kon 
men er voor kiezen om de tuinen te bezoeken of naar de ruimte te gaan, 
waar de koetsen en automobielen (een ander woord heb ik er niet voor) 
te bekijken. Sommigen van ons wilde nog wat drinken in het restaurant, 
anderen souvenirwinkel even in. Dat kon allemaal, want we moesten om 
kwart over vier weer bij de bus zijn, Moe, maar voldaan, zoals dat heet 
zijn we weer veilig in Rijnsburg aangekomen.  
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en de kleine gesprekjes, want dat 
maakt een dag waardevol. 

Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar 

Huuraanpassing per 1 juli a.s. 

Voor de huuraanpassing per 1 juli a.s. ontvangt u in april al de tarieven. 

De eerste brief krijgt u van de Belastingdienst en sommige mensen 

schrikken daarvan. Gelukkig is dat niet nodig. Uw verhuurder vraagt bij de 

Belastingdienst globaal uw inkomensgroep op om ervoor te zorgen dat 

het nieuwe huurbedrag correct is. 

Goed om te weten: als huurder bent u er zelf voor verantwoordelijk dat 

de Belastingdienst /Toeslagen op de hoogte wordt gesteld over verande-

ringen in het kale huurbedrag en eventueel servicekosten (max. € 12 per 

onderdeel, te weten: schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimte, 

energiekosten gemeenschappelijke ruimte, huismeesterkosten, kosten 

voor dienst en recreatieruimte). 

Gebed om vrede voor het Midden-Oosten. 

Goede God,  
Wij bidden U om moed en kracht in deze tijd vol spanningen. 
Geef ons de moed en de kracht om onze levens te heiligen 
en het vermogen om een baken van hoop te vinden, 
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dat genezing brengt voor lichaam, geest en ziel,  
van elke persoon en elke natie op deze aarde. 

Wij bidden U om de veilige terugkeer van de gegijzelden,  
om genezing voor degenen die gewond raakten, 
en om rust en vrede voor allen die in deze onheilige oorlog zijn omgeko-
men. 
Dat geen enkele vrouw of man, meisje of jongen 
nog pijn, honger of angst zal kennen. 

Mogen wij de moed en de kracht hebben 
om een leven vol hoop op te bouwen.  
Om een samenleving te realiseren  
waarin we in veiligheid kunnen wonen,  
ieder onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom. 

Mogen wij de moed en kracht krijgen 
om vrede te sluiten op deze aarde,  
vrede tussen ons allemaal, in heel het land,  
tussen alle naties en met de hele schepping. 
Amen. 

Kindergedichtje voor Moederdag. 

Mama, moet je even luisteren,  
ik wil iets in je oor fluisteren 
Het gaat over mij, het gaat over jou,  
Sssst, weet je dat ik van je hou! 

Rijbewijskeuring. 

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor oude-
ren kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland. 
Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage. 
Voor een afspraak moet u altijd vooraf bellen met 06 22947548.  
Kosten leden Ouderenbond € 35,00.  
Let op: Betaling uitsluitend contant. 
Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring 
volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland. 
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Riekus de Mooij - 4e en laatste vervolg.  

Een verhaal uit het boekje Rijnsburg, een portret van een dorp uit 1994. 

Ik kwam wel eens thuis van vergaderingen dat ik zei: "Wat een rotverga-

dering". Dan was het spannend of moeilijk geweest. Maar ik ging naar 

bed en sliep. En als ik om vijf uur eruit moest, zette ik de wekker op vijf 

uur, maar geloof gerust dat ik om kwart voor vijf wakker was. Dat had ik 

van mijn vader. Die had niet eens een wekker. Als hij zei: "Ik ben er mor-

gen om vijf uur" dan stond ie om vijf uur voor de deur. Dus ik moest zor-

gen dat ik kant en klaar in de winkel stond met de deur open.  

Nadat ik vier jaar in de 2e Kamer had gezeten, was er een geval bij de sla-

gersbond. De voorzitter van het bedrijfschap zei tegen mij: "Riekus, kan jij 

daar geen voorzitter van worden, want het gaat hartstikke fout"? Ik zei: 

"joh, ik heb geen tijd".  Maar toen hebben ze het zo heet aan mijn sche-

nen gelegd dat ik tegen Barend Biesheuvel heb gezegd: "Ik maak deze 

periode af en dan doe ik het niet meer". Je bent toch niet gek? Je gaat de 

Kamer toch niet verlaten voor zo’n zakie van de slagers?".  

"Barend, ik vind het verrekte jammer, want ik heb het hier best naar mijn 

zin en ik kan goed meespelen met die jongens, maar ik ga toch weg". Op 

het eind zit je zo vol, dan moet je dingen afstoten, hoe leuk ze ook zijn. Zo 

was ik met mijn wethouderschap gestopt toen ik in de 2e Kamer zat, het 

kon er gewoon niet meer bij. Maar het was nog niet bekend dat ik uit de 

Kamer wegging, of eentje kwam vragen of ik als wethouder wilde terug-

komen. Ik zei: "Kom je uit jezelf, of word je gestuurd? Want als je voor 

zoiets komt, wil ik weten waar het vandaan komt". "Goed, ik zeg het 

maar, ik word gestuurd door de burgemeester en nog een paar anderen".  

Ze wilden me terug hebben, omdat het onderling niet best liep. De ene 

wethouder speelde de baas en de ander kon niet meekomen vanwege 

zijn gezondheid. Toen heb ik een gesprek gehad met burgemeester 

Koomans. Die vroeg of ik alsjeblieft wilde terugkomen. Ik heb JA gezegd, 

want ik kon het best vinden met Koomans. Hij is in 1975, vlak voor het 

feest van duizend jaar Rijnsburg gestorven. Na hem kregen we een nieu-

we burgemeester, doctorandus, hoe heet ie ook al weer, De Roos.  
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Geen kwaaiige man, maar die kon het moeilijk volhouden.  

Toen ik terug was, waren Wim van der Gugten voor de CU en ik voor de 

ARP de wethouders. We hadden soms verschil van mening en het stond 

ook wel eens op scherp. De eerste vergadering ging al niet goed, maar ik 

zei niet veel. De tweede vergadering hetzelfde. Ik zei: "Burgemeester, zo 

gaat het niet. Mijn collega zit een verhaal te houden en daar stem ik niet 

mee in". Dat viel natuurlijk niet best. We gingen daarop door en ten slot-

te werd Wim zo nijdig dat hij zei: "Ik ga weg". "Dat moet je zelf weten". 

De burgemeester: "Tja….". 

Ik zei: "Burgemeester, u bent de man die een uitspraak moet doen. We 

zitten met z’n drieën. Bent u het met hem eens of met mij? Zeg het maar, 

dan weet ik dat". "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het met wethouder Van 

der Gugten niet eens ben". Wim schoof z’n spullen over de tafel en zei: 

"Dan ga ik weg". Hij liep de kamer uit.  

De burgemeester: "Wat moeten we nou?”. 

Zulke dingen lieten mij ijskoud. "Gewoon doorgaan man. Met z’n tweeën 

gaat het vlugger dan met z’n drieën". "Ja maar….". 

Ik praten en op het eind moest Koomans lachen. Maar na afloop van de 

vergadering zei hij: "Nou moet ik van de week toch even naar hem toe 

gaan". "Niet doen, moet je niet doen. Laat hem gewoon gaarkoken. Je 

zult zien dat ie volgende week weer op zijn plaats zit. En als ie er niet zit, 

kan je de week daarop alsnog naar hem toegaan. Maar ik geef je op een 

briefje dat ie zelf terugkomt". 

De week later kwam ik binnen. Wim zat er al. "Zo, Willem, ben je er 

weer". "Ja, ja, vorige week, eigenlijk was ik….". 

Ik zei: "Joh, Wim, luister eens, dat moet je niet meer doen, want dat is 

slecht voor je hart".  Kwaad worden in vergaderingen is het slechtste wat 

je kunt doen. Dat had ik al voor de oorlog geleerd. Ik kon het toen goed 

vinden met dominee Van Niftrik van de Hervormde kerk. Hij had indertijd 

contact met zeven dominees in Amsterdam, die gingen lid worden van de 

SDAP. Dat was toen wat. Van Niftrik zei een keer tegen mij: "Zondag komt 

één van die zeven dominees in mijn tuin.  
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Dan hebben we een club bij elkaar en wij gaan dan met elkaar debatte-

ren. Heb je zin"? "Ja, daar heb ik wel zin in".  Ik was de enige ARP man die 

ertussen zat. Die dominee was een behoorlijke vent. Maar ik vond toch 

dat ik wat moest zeggen. Ik heb hem een vraag gesteld. Ik zei: "Dominee, 

dat is heel mooi met die neutrale organisatie, maar verbeeld nou dat het 

met die domineesclub in de SDAP niet gaat, wat doet u dan"? 

"Dan stap ik er toch uit". "En wat doet u dan met de mensen die u blinde-

lings zijn gevolgd"?  Daar kon hij geen antwoord op geven. Ik zei: "Nou 

stop ik". Toen ging hij lelijk doen. Dat was geen discussiëren, vond ie. 

Veel later, na de oorlog, heb ik nog eens met Van Niftrik staan praten. Hij 

was toen professor geworden. We waren het eens: de PvdA was niks voor 

hem. 
Uit het boekje Rijnsburg, een portret van een dorp, geschreven door Gijs Zandbergen, 1994 

 

Leden mutaties. 
Verhuisd: 
Mw. Y. van Voorbergen-From, Oude Vlietweg 92 naar Oude Vlietweg 84 
Dhr. P. Wolthaus naar Overrijn 7, afd. Klipper, 2223ER Katwijk 
Overleden: 
19-03: Mw. C. den Heyer-v.d. Werf, Kleipettenlaan 9, 2231XZ 
18-04: Mw. C.C. Zevenbergen-Slikboer, Oude Vlietweg 50 k-404, 2231DS 
Nieuw: 
Dhr+mw. Heemskerk-Varkenvisser, Floralaan 48, 2231ZV 
Dhr. H.C. v.d. Poel, Rijnweide 28, 2235EV Valkenburg 
Hartelijk welkom!! 
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.  
Bestuur.  Telefoon: 
Voorzitter: D.S. Schoneveld (Dick) 06 5340 6872 
2e voorzitter: A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke) 06 5732 6645 
Secretaris: C.S. van Delft (Tineke) 06 2152 0710 
Penningmeester: C. van Delft (Kees) 06 4546 0845 
Omzien naar Elkaar: P. Wessel - de Mooij (Prijna) 06 2259 0340 
Reiscommissie: M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke) 06 1026 9118 
Reiscommissie: J. Wolvers - Guijt (Janneke) 06-44607024 

Ledenadministratie: D.S. Schoneveld (Dick) 06 5340 6872 
Mededelingenblad: C. van Delft (Kees), eindredacteur 06 454 60845 

Belasting invulhulpen. (HuBa’s). 
A.J. Barnard Rijnsburg 071-4020304 
D.S. Schoneveld Rijnsburg 06 5340 6872 
F. Veldman Rijnsburg 06-20859479 
W.M. de Jong Katwijk 071-4073270 
A. Tieleman Oegstgeest 071-3615443 

Overig. 
Website: www.pcobrijnsburg.nl 
Email:  tinekevandelft@casema.nl 
Rekeningnr.: NL16 RABO 0337 0352 88 
  t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg 

Welzijnskwartier: Kantoor gehuisvest in de Burgt voor hulp aanvragen 
bij Gemeente of overige zorgvragen.  

  Telefoon 071-4021724. 
 

http://www.pcobrijnsburg.nl/

